
Leven na de dood -  bijlage bij Zoektocht naar Openbaring 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
I                        95 B.C. 

 
II 

III 
IV 

V  
VI 

VII 
VIII 



IX 

 

 
 
 
 
 
 

Vermoedelijk schreef Johannes het boek Openbaring rond het jaar 95 
B.C.  

 

De Romeinen waren in deze tijd aan de macht. 

 

Christenen werden vervolgd en onderdrukt.  

 

Het boek Openbaring is bedoeld om de vervolgde christenen een hart 
onder de riem te steken. 

 

Het lijkt alsof allerlei duistere machten en krachten de gang van zaken in 
de wereld bepalen. 

 

De kleine christelijke kerk wordt bedreigd in haar voortbestaan. 
Gelovigen worden vervolgd en soms ter dood gebracht.  

 



In het bijbelboek Openbaring laat de ziener Johannes ons zien dat er 
een andere dimensie is: uiteindelijk zal God de kwade machten 
overwinnen en wacht ons een goede toekomst.  

 

Goed en kwaad strijden vooralsnog om voorrang, maar het goede zal 
uiteindelijk de boventoon voeren.  

 

Daarom spoort Johannes de gemeenten aan om te overwinnen, d.w.z.: 
vol te houden, het christelijk geloof niet los te laten en geen heidense 
levensstijl aan te nemen. 


